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Activiteitenverslag 2024
Real Life Connect



1. Visie

1.1.Dit geloven wij

Als Real Life Connect geloven we dat er een bestemming is voor ieders leven! Ons doel
is samen op zoek te gaan naar deze bestemming en hierin te gaan staan en vanuit die
bestemming te gaan leven.

Wanneer je om je heen kijkt in de wereld, zie je soms mooie dingen waarin mensen voor
elkaar zorgen, blijdschap delen, elkaar helpen, geduldig zijn, vergeven en liefde tonen.
Maar er is ook haat, jaloezie, egoisme, discriminatie, negativiteit. Die negatieve dingen
worden zonden genoemd. De gevolgen hiervan zijn dood, ziekte, armoede, honger,
eenzaamheid. Die dingen komen niet van God. Ook de heerlijke vriendschap met God is
er dan niet, want God is liefde.

Wij geloven dat iedereen door God gewild en bedacht is, door Hem geliefd en
waardevol. ledereen is uniek met zijn/haar capaciteiten en gemaakt met een doel.
God heeft een geweldige bedoeling met ons leven. Hij roept ons op om op een totaal
andere manier met Hem te gaan leven in vrijheid. Hij kan en wil ook ons vergeven en
geestelijk nieuw maken.

De passie van GOD is intensief samenleven met mensen met mensen. Hij geeft leven!

In echte verbondenheid!

Hij wil onze geestelijke Vader zijn en wil tot ons spreken door zijn woorden in de bijbel en
ook direct. Als we beter willen begrijpen wie God is, kijken we naar Jezus. Hij is de afdruk
van hoe God is; als twee druppels water. Tegelik is hij een mens geworden.

Net als wij, maar dan perfect!

Hij is op aarde vermoord, maar heeft de dood overwonnen en leeft nu in de hemel. Hij is
de brug naar God en de basis van het leven van iedere christen.

Hij is de weg, de waarheid en het leven!

De Heilige Geest is de Geest van God en van Jezus waarmee Hij bovennatuurlijke dingen
wil openbaren, bijzondere kracht aan ons wil geven, hemels dingen wil leren en
bovennatuurlijke gaven wil geven.

Hij kan geestelijk overtuigen van geloof in God en laten zien dat schuld, bevrijding en
recht echt zijn. Hij zal altijd wijzen op Jezus.

Hij geeft leven, groei, genezing, bevrijding en zet mensen in beweging!

HIJ ZEGT..
" Zonder mij ben je geestelijk nergens. Blijf in al je keuzes verbonden met mij."

*Zoek eerst het Koninkrijk van de hemel en de rest zal erbij gegeven worden.”

‘Ik zal met jullie zijn tot aan de voltooiing van de wereld.”
1.2 Dit wordt zichtbaar in ...

Bij ons ben je welkom zoals je bent. We willen niet oordelen over mensen.
We willen gelijkwaardige relaties aangaan, zoals Jezus dat deed. Niemand is meer of
minder. Een ieder werkt met de soort en de mate van gaven die God geeft.



We zijn in beweging als een huis in aanbouw. Jezus is de fundering en de mensen zijn de
levende stenen. We willen met Jezus verbonden zijn, naar Hem luisteren, Hem
gehoorzamen en volgen.

Bij onze samenkomsten kan iedereen iets inbrengen: profeteren, onderwijzen, getuigen,
delen, proclameren, bidden, bemoedigen, oproepen, zingen, toneel spelen, etc.

We willen:
e echte aandacht hebben voor elkaar
e Gods liefde doorgeven door gewone mensen heen naar andere mensen
e getuigen door te doen, te bidden, te laten zien, te spreken en uit te gaan
e creatief zijn in het combineren van betaald werk en het invullen van onze plek in
het KONINKRIJK
goed zijn voor: weduwen, wezen, alleenstaande ouders, armen, vluchtelingen,
etc.
delen wat we van God gekregen hebben
leren uit de bijbel, de bijbel is waar
bidden om alle gaven van de Geest, in het bijzonder die van profetie

naar plaatsen gaan waar gebrokenheid is om uit te delen en te herstellen zoals
God het bedoeld heeft

2. Activiteiten 2024

Om bovenstaande visie concreet handen en voeten te geven organiseerden we ook in
2024 diverse activiteiten en ontmoetingen. In paragraaf 2.1 staan de vaste activiteiten kort
beschreven. In paragraaf 2.2 staan de bijzondere extra activiteiten beschreven die we in
2024 als gemeente hebben georganiseerd.

2.1 Vaste activiteiten

REAL LIFE @ SPECTRUM

ledere zondag houden wij een samenkomst in het “Spectrum” in Veenendaal, ook in
2024.

Bij ons begint de wekelijkse bijeenkomst als je binnen komt en eindigt als je weggaat.
Het staat iedereen vrij om in en uit te lopen. We willen graag open bijeenkomsten
houden.

We beginnen met koffie en thee en ontmoeting.

Op enig moment starten we een meer centraal deel van de bijeenkomst. We willen onze
bijeenkomsten inrichten zoals de eerste christenen ook deden. We willen in alle eenvoud
de maaltijden vieren, onderwijs geven, aanbidden, lofprijzen. Het is de bedoeling dat
iedereen wat kan inbrengen. Dit kan een lied zijn, een getuigenis, een profetisch woord of
een andere bijdrage.

Na de dienst is er ruimte voor persoonlijk gebed. We sluiten af met koffie en thee en
ontmoeting.

REAL MEN

ledere maandag Real Men is een mannengroep. Het voorbeeld is De Real Man, Jezus en
we willen Hem volgen.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de dingen van het leven op een
opbouwende manier. ledereen krijgt ruimte om te geven en te ontvangen. Zodat we met
elkaar kunnen gaan ontdekken wie we zijn in Jezus. Soms doen is een kleine Bijbelstudie,



geeft iemand zijn getuigenis wordt geluisterd naar een lied. Geen vast programma, wel
diepgang. Met de Bijbel als fundament.

LET'S DISCIPLE

In het eerste half jaar van 2024 was er om de week op donderdagavond een avond
speciaal voor jonge mensen tot ongeveer 30 jaar. We trokken met elkaar op om te
ontdekken en leren wat het is om Jezus te volgen.

Kort samengevat: “learning by doing” met als kernwoorden bijvoorbeeld:
verbondenheid - gebed - doen wat Jezus deed - uitstappen - getuigen.

Deze avonden werden mede gedragen door LSCREAM.

AANBIDDINGSAVOND

De andere week op donderdag hielden we een gebeds- en aanbiddingsavond en dit liep
ook door in de 2¢ helft van het jaar.

We willen bidden in Geest en Waarheid zoals Jezus dat zei. Tijdens deze avonden maken
we ruimte om God te aanbidden en om te luisteren. We bidden voor elkaar en ook voor
de mensen om ons heen.

ETEN DELEN

Om de week op woensdag is er ‘eten-delen’. Met elkaar eten van 18.00 tot 20.30 bij
iemand thuis of bij mooi weer in het park. ledereen is welkom en neemt zelf zijn of haar
eten mee en we delen het met elkaar. Tijdens het eten delen we ook onze gedachten
over een stukje uit de Bijbel om elkaar aan te moedigen.

2.2 Bijzondere activiteiten in 2024

Naast de vaste activiteiten organiseerden we in 2024 de volgende extra activiteiten:

PASEN

Het Paasfeest vinden wij het mooiste feest! Hier hebben we dan ook uitgebreid bij stil
gestaan in 2024. We starten al op de woensdag voorafgaand aan Pasen (woensdag 27
maart). In plaats van een gewone maaltijd deelden we deze keer de bijzondere
Sedermaaltijd. We stonden stil bij de oorspronkelijke invulling van deze maaltijd in de
Joodse traditie en de verwijzingen die hierin verborgen zitten naar Jezus en Zijn offer
VOOr ONs.

Op Goede Vrijdag hielden we een ingetogen samenkomst in het Spectrum, waarbij we
ook samen het Avondmaal vierden.

Op zaterdag deelden we het goede nieuws van Pasen met onze stadsgenoten op het
plein. We mochten hiervoor gebruik maken van het terras van ijssalon Zazu. Met de
kinderen versierende we eieren en met de volwassenen gingen we in gesprek over wat
zij vieren met Pasen. Een hele gezellige en inspirerende middag!

Op zondag vierden we dat Jezus de dood overwon met een gezamenlijke brunch waarbij
iedereen iets meebracht.

REALMEN Weekend 2024

De mannen gingen van 21 t/m 23 juni een weekend met elkaar weg. We hadden hier een
leuke accommodatie met groot terrein, vuurplaats en buiten BBQ ter beschikking. Een
actief-ontspannen weekend met afwisseling. Er was ruimte voor persoonlijk contact,
vriendschap en God zoeken.

Het thema van het weekend was: Leven uit de bron.

PUREWOMAN
In havolging van de mannen hebben ook de vrouwen zich verenigd in 2024.



Ze ontmoeten elkaar ongeveer 1x per maand op woensdagochtend en gaan naar
aanleiding van een thema, bijbelstudie of vragen met elkaar in gesprek over wie ze zijn in
Christus en hoe ze als vrouwen Jezus kunnen (na)volgen. Soms wisselen ze dat af met
wat creatiefs of zoeken ze de natuur op.

DOOPSAMENKOMSTEN

In 2024 mochten we 2 doopsamenkomsten organiseren. Op 2° Paasdag mochten we 3
mensen dopen in de Rijn en op 1 september 4 personen. We zijn God dankbaar dat deze
7 personen deze stap mochten zetten.

KERSTAVOND

We sloten het jaar af met een kerstnachtdienst rondom het thema Kind van Hoop. Op
allerlei manieren droegen gemeenteleden een steentje bij aan deze dienst. Van klein tot
groot. Van een rol in het kersttoneelstuk tot aankleding van de zaal en zorgen voor de
catering. We mochten deze keer gebruik maken van de filmzaal van het Spectrum,
waardoor er genoeg ruimte was om gasten mee te nemen.



